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Made @ Royke 5A en 5B 

Onze krant mag gezien worden! 
Amai, wat een werk, wat een stress! De opdracht was niet zo eenvoudig: 

bespreek waarover je wil schrijven, ga op zoek naar interessante mensen met 
interessante verhalen, maak afspraken, stel vragen op, ga op interview en 

schrijf hierover een artikel. Makkelijker gezegd dan gedaan! 
 

Vol enthousiasme begonnen we er aan. Er waren heel wat leuke ideeën, al 
waren ze niet allemaal haalbaar. Cristiano Ronaldo interviewen was blijkbaar 

net iets te hoog gegrepen. Gelukkig waren heel wat andere mensen wel bereid 

om mee te werken aan ons krantje, waarvoor dank! 
Vragen werden opgesteld, afspraken werden gemaakt. Gewapend met pen en 

papier en met een camera gingen we dan eindelijk op pad, net als echte 
reporters. 

Daarna begonnen we aan de moeilijkste taak: ons interview in een 
krantenartikel gieten. Met hulp van de juf en de meester lukte ons dit gelukkig 

ook wel. 
En nu heb je dus ons krantje voor je. We zijn er best wel trots op. Hopelijk 

beleef je veel plezier aan het lezen, wij vonden het alleszins keitof om hieraan 
te werken. 

Veel leesgenot!!        
 

 
E.C. – J.N. 

 



 

 

                 Natuurhulpcentrum Opglabbeek 
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Het Natuurhulpcentrum (NHC) is een opvangcentrum voor zieke, gewonde of 
hulpbehoevende wilde dieren. We vonden het een leuk idee om daar op bezoek te 

gaan omdat we zelf van dieren houden. We hebben Niels Luyten, de zoon van juf 
Maria geïnterviewd. 

Niels is in juni 2016 als bioloog afgestudeerd in Leuven. In oktober 2016 is hij 
gestart met werken in het NHC. Dat werk past helemaal bij hetgeen hij gestudeerd 

heeft. Ook als kind had hij al een grote interesse in dieren. In het NHC kan hij in de 
praktijk doen wat hij over dieren en natuur geleerd heeft.  

 
Elke dag moet hij de dieren verzorgen, eten geven, de dierenverblijven poetsen, … 

Een specifieke taak voor hem is ervoor te zorgen dat de uitheemse dieren (zo’n 

25% van de dieren die in het NHC binnenkomen) een nieuwe thuis krijgen. Hij 
verzorgt vooral de uitheemse dieren die in quarantaine zitten. Deze moeten 30 

dagen afgezonderd zitten. Jaarlijks komen er zo’n 8 000 dieren in het NHC terecht. 
Op dit moment hebben ze er zo’n 400. 

 
In de winter is het vrij rustig in het NHC, de piekmaanden moeten nog komen. Hij 

heeft dus nog niet te veel drukte meegemaakt, maar hij is benieuwd hoe het er in 
de lente en zomer aan toe zal gaan. 

 
In het NHC zijn er 14 vaste medewerkers die betaald worden. Daarnaast zijn er een 

100-tal vrijwilligers die helpen met het verzorgen van de dieren. Het werk is heel 
afwisselend. Geen enkele dag is dezelfde, bv. ganzen vangen, een buizerd vrijlaten, 

administratie, onderhoud, babydieren verzorgen, …   
 

Een tijd geleden kregen we telefoon van de luchthaven in Zaventem. Ze hadden 

exotische dieren, zonder chip, op een vliegtuig aangetroffen. Doordat die dieren 
eigenlijk geen paspoort hadden, mochten ze niet verder reizen. Eén van die dieren 

was een mierenegel. Heel bijzonder, want ik kende deze dieren enkel vanuit mijn 
studieboeken. Die mierenegel heeft nu een nieuw onderkomen in een zoo in 

Tsjechië. 
 

Het mooiste dier vindt Niels de bateleur. Dat is een grote roofvogel uit Afrika 
(Congo). Als je langs zijn verblijf komt, dan zie je hem meestal op een hoge paal 

zitten en dan spreidt hij zijn vleugels om te laten zien dat hij de baas is.  
 

De oudste dieren zijn ongetwijfeld de                        
schildpadden. Daarna komt onze leeuw Nelson.  

Hij is ongeveer 15 jaar oud en dat is voor een 
leeuw al wat. In mei gaat hij naar Zuid-Afrika  

en verlaat hij het NHC. Het jongste dier is een 

klein everzwijntje van enkele dagen oud.  
Het grootste dier is weer onze leeuw Nelson en  

het kleinste is een jong wild konijntje dat nog  
helemaal in je handpalm past.”                                    

 
Niels, bedankt voor het gesprek!   

D.C. , S.B., M.V.  

 
 

 

 

 



 

 
 
  
 

Leerlingen aan de macht! 
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Wij vroegen ons af of de leerlingen zich hier goed voelen en wat ze van onze 

school vinden. 
Een uitdaging die we dit jaar aangaan . 

Per leerjaar kozen we enkele leerlingen uit. Dat zijn onze uitverkorenen! We 
hebben hun een paar vragen gesteld ...    

         
De leerlingen vinden de naam Royke leuk en tof gevonden . 

Ze vinden de speelplaats iets te kaal en zouden er een paar dingen aan  

toevoegen en veranderen, zoals een glijbaan, gras en ook het klimrek zouden ze 
graag verplaatsen. 

Wanneer we vroegen wat de leerlingen van de lessen vinden, valt het op dat het 
onderwerp van de les héél belangrijk is. Sommigen vinden het soms saai en 

soms leuk. 
 

Nu wordt het interessant! We vroegen de leerlingen wat ze van de leerkrachten 
vinden !? 

Ze vinden dat de leerkrachten op de speelplaats  soms toch wel wat beter 
moeten opletten, maar ze doen ook wel hun best. Ze vinden hun huiswerk goed 

maar soms te veel. 
 

Is onze school hygiënisch genoeg?  
De klassen en de speelplaats zijn in orde maar de toiletten mogen soms toch 

nog iets frisser ruiken. 

 
Wat vinden ze eigenlijk van de schoolregels ? Ze vinden het goed maar het 

voetballen, mag wat vaker gebeuren. 
De meesten van onze uitverkorenen vinden dat we wel veel toetsen moeten 

maken. Kunnen we daar iets aan veranderen? 
 

Natuurlijk horen de buitenschoolse activiteiten er ook bij. Die zijn meestal goed 
georganiseerd. Iedereen geniet er van. Ook de wekelijkse turnlessen vallen erg 

in de smaak. 
 

Het Royke T-shirt wat vinden ze daar van? Ze vragen zich af waarom het groen 
is? En het verkleurt snel in de was. Voor de rest is het oké. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 

 
                      

 
 

Kinesitherapeute Reyskens Heidi 
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Wanneer we het over de vakken hebben vindt iedereen knutselen en turnen 
het leukst. Dat hadden we kunnen raden natuurlijk. Wiskunde vinden ze wat 

minder maar ieder heeft zijn eigen mening. Ook mogen de speeltijden voor 
alle leerlingen best wel wat langer duren, vooral de eerste en de laatste 

speeltijd. 
 

We hebben aan het 6de gevraagd wat hun mooiste herinnering aan onze 
school ‘Royke’ is. We waren erg benieuwd en dit was hun antwoord:  

‘Zeeklassen’. Dat dachten we al. We kijken er zelf ook al naar uit. 
 

Bedankt voor je medewerking en                   

nog veel succes in jullie schoolcarrière!             
 

S.V.D.K         R.V.H.K            B.K 
 

Dit artikel gaat over Heidi  Reyskens. We hebben haar vragen gesteld over haar 

job als kinesiste. Ze beoefent dit beroep al 19 jaar. 

 
Ze is kinesiste geworden omdat ze interesse had in wetenschappelijke vakken 
zoals biologie, fysica,chemie enz.. Ze volgde deze opleiding aan de Provinciale 

Hogeschool Hasselt.  
  

Ze vindt haar werk leuk omdat het werkdomein heel breed is en het 
patiëntenbestand heel gevarieerd is. 

 
Het is niet moeilijk om kinesist te zijn. In het begin misschien wel maar door de 

jaren is het een automatisme geworden. Het gebruik van apparaten vraagt in 
het begin de nodige aandacht  maar de handigheid komt snel omdat ze al 19 

jaar ervaring heeft. Ze doet haar werk met hart en ziel omdat mensen ook 
respect hebben voor je werk en een dankbaar woordje  geven. 

 
Ze werkt meestal elke werkdag van de week.       

Meestal van 8 uur ’s morgens tot 8 uur  

’s avonds. De meeste consultaties gebeuren 
 in het kabinet (praktijk). Voor mensen die zich  

niet kunnen verplaatsen gaat ze op huisbezoek.  
Ze werkt momenteel in de praktijk. 

 
L.V. en S.C. 

 

 

 



 
 

 
Een dagje op de boerderij 
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We gingen op bezoek op de boerderij van boer Jo Vandersteegen in Bree. De 

boerderij is eigenlijk van zijn papa, maar Jo woont en werkt er al zijn hele 
leven. Naast zijn werk op de boerderij is hij ook nog schepen bij de stad Bree 

en leerkracht op het Biotechnicum in Bocholt. 
36 jaar geleden nam de vader van Jo, Jan Vandersteegen, de boerderij over 

van zijn vader. Het was toen nog een piepklein bedrijfje met slechts twee 
koeien en zes schapen.  

Door de jaren heen heeft Jan de boerderij  
uitgebreid tot een bedrijf van 25 ha.  

Niet alleen de oppervlakte is groter geworden,  
ook het aantal dieren is gestegen.  

Op dit moment wonen er 40 melkkoeien,  
50 kalfjes, 8 schapen en ook nog enkele 

kippen en ganzen. Deze dieren worden  
gehouden voor de melk, wol, vlees en eieren. 

Natuurlijk moeten deze dieren ook eten.  

Daarom telen ze maïs en wordt er veel gehooid.   
 

De dieren wonen in mooie, grote stallen en in de zomer staan ze in de wei.  
Af en toe wordt er wel eens een dier ziek. Gelukkig kunnen ze dan de veearts 

bellen die het zieke dier komt verzorgen.  
Ook bij het kalven is er soms hulp nodig. Dat doet Jo meestal zelf, toch moet 

de veearts ook daarbij soms helpen. 
Als er een kalfje geboren is krijgt het een mooi hok met vers stro.  

Het is heel belangrijk dat het pasgeboren kalf zo snel mogelijk drinkt bij zijn 
moeder. Deze eerst melk noemt men biest. Dit is heel voedzame melk die vol 

zit met vetten en mineralen.  
 

Voor Jo is het soms best druk omdat hij buiten het werk op de boerderij ook 
nog ander werk heeft. 

Toch staat hij altijd klaar om zijn vader een handje toe te steken. 

 
Wij vonden het heel leuk om op bezoek te zijn op de boerderij. Daarvoor 

willen we Jo dan ook bedanken en we wensen hem nog veel succes! 
 

S.J.- M.H. - F. E.  
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Jantje vraagt aan de leraar: “Meester, kun je ook straf 

krijgen voor iets dat je niet gedaan hebt?” 
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”. 

“Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik heb mijn 
huiswerk niet gemaakt!”. 



 
 
 
 

Mensen in de bouw   
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woordzoeker 
 
Bocholt v.v. 

Luc 

Trainer 
Training 

Bal  
Goal 

 
 

b a l d k m c y g 

g o d y n d k u a 

n l c o p q l r l 

l k s h t a u v w 

n l x z o h a l o 

i m r g q l v p s 

a o n s t q t x n 

r k g r u n w v. z 

t r a i n e r m v. 

HET ROYERkrantJE         5 

Wij zijn op zoek gegaan naar mensen die in de bouw werken en zijn zo terecht 

gekomen bij Raf Cardeynaels  en Joeri Haex . 
 

Raf is een stukadoor en plaatst 
gips tegen de muur. Hij gebruikt 

heel veel materiaal: een  
spuitmachine, een rei (om het gips 

gelijk te strijken) en 
natuurlijk heel veel gips. Hij werkt elke 

dag 11 uur. Dit hangt af van het weer. 
Raf wou heel graag met zijn 

handen werken en dus koos hij voor 
dit beroep.  

Hij werkt ongeveer 8 dagen aan een huis, afhankelijk van de grote van het huis. 

Raf volgde schijnwerker-meubelmaker en daarna een opleiding pleisterwerker. 
Hij kan ook samenwerken met de firma Haex  

                                                             
Joeri van het bouwbedrijf ‘Haex’ heeft 13 kranen en 2    

huurkranen in gebruik.                                                                                                                                                                                                                               
                                                Het bedrijf bestaat al van 1963, al 54 jaar dus.  

           Joeri is na zijn opa en zijn papa de derde  
           generatie.                                                                                                              

                                                Op het bedrijf werken 26 bedienden en 57 
           bouwvakkers. Ook zijn er nog 45 tijdelijke 

           werknemers, voornamelijk uit het buitenland.                                                                                                          
                                                Joeri koos voor dit beroep om dat de bouw hem 

           interesseert.                                                                                  
           Op een bouwwerf is heel wat materiaal nodig: 

           mortel, bakstenen, beton, … 

Het hoogste  gebouw dat hij tot nu toe bouwde        
is 25 m hoog.  

Joeri denkt dat later één van zijn kinderen,  
Daan of Maud, het bedrijf zal overnemen. 

Wij wensen ze veel succes.   

 

D.H .- G.K. - G.C.                                                            
 

 

 



 
 
 
 

Balletschool Crescendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                            
 

 

 
 
 
 
 

Onze nieuwe directeur: meester Wim 
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Wij zijn op bezoek geweest bij onze balletschool ‘Crescendo’. 
We hebben onze balletjuf Elfi en haar vriend Joran, de goochelaar, geïnterviewd. 

 
Elfi doet al 28 jaar aan ballet. Joran goochelt al 22 jaar . 

Elfi begon met lesgeven vanaf haar 15de .Joran zat in de sfeer van goochelen 
vanaf zijn 5de .Joran vindt het leukste aan goochelen dat hij dingen kan doen die 

mensen niet begrijpen. Elfi begon met ballet omdat ze naast een balletschool 
woonde en ze vond die roze tutu’s heel erg leuk. Joran heeft een goochelaar 

ontmoet en vond het leuk wat die kon.  
Elfi moest heel lang geleden een naam kiezen  

voor de balletschool. Ze kwam uit bij de naam  
‘Crescendo’. Dit betekent van zacht naar luid  

en van beginner tot prof. Dit vond ze een 

ideale naam voor de balletschool.  
We wensen hen nog heel veel succes en we  

bedanken hen nog voor alle medewerking. 
             L.K. – H.C.- J.M.         

 
 

Meester Wim  is nieuw als directeur en we wilden hem beter leren kennen. 
Daarom stelden we hem enkele vraagjes.  

Meester Wim zit vaak op zijn kantoor en 
werkt veel op de computer. 

                     Hij krijgt er vaak telefoontjes. 
Elke maand vergadert hij met de ouderraad 

en ook met de leerkrachten.  

Hij moet soms klusjes doen en invallen 
wanneer een leerkracht ziek is. 

Voordat hij directeur werd, was hij 8 jaar 
meester. Op z’n 29ste werd hij gevraagd als 

directeur in Wijshagen. Nu is hij gevraagd om 
directeur te worden in onze school ‘Royke’. 

Soms vindt hij het moeilijk om directeur te zijn omdat mensen hoge 
verwachtingen van je hebben.  

     Als directeur moet je ook goed met de kinderen opschieten. 
     Meester Wim heeft veel ideeën voor in de toekomst. 

     Hij zou graag de 2 scholen tot 1 school samenbrengen! 
     Ook vindt hij het belangrijk dat ieder kind op school zijn talent kan  

     ontwikkelen. 
     Wij vonden het leuk om even met meester Wim te babbelen en heten hem  

     van harte welkom in onze school. 

     D.K.     P.K. 

        

             
 

 



 
 
 
 

De Kastelein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Onze voetbaltrainer aan het woord 
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Wij zijn maandag naar het eet- en fietscafé ‘De Kastelein’ geweest en hebben de 

uitbaters, Benny en Nicole, geïnterviewd. 
 

De Kastelein bestaat ondertussen al 14 jaar. Vroeger was hier de bibliotheek, 
maar de gemeente heeft dit omgebouwd tot een café.  

Benny en Nicole vinden het erg fijn om onder de mensen te zijn. Ze hebben nog 
nooit in een ander café gewerkt. Iedere dag komen er veel klanten. 

Omdat het cultuurpunt weldra wordt afgebroken gaat ‘ De Kastelein’ ook weg. 
Ze hebben ook 2 zonen die bij hen in de zaak werken, die zullen dan ander werk 

moeten gaan zoeken. Wanneer de Kastelein dan wordt afgebroken gaan Benny en 
Nicole misschien nog in een ander café werken.  

Nicole maakt het eten zelf en ze vindt alles lekker en Benny vindt de vidé het 

lekkerst. Je kan er ijsjes krijgen en vanaf deze zomer ook milkshakes.  
Voordat ze met de Kastelein begonnen hadden ze nog nooit in een ander café 

gewerkt. In totaal hebben ze vandaag 6 medewerkers. 
Eén van de twee zonen is er kok. Hij heeft geen speciale opleiding gevolgd.  Nicole 

volgde die wel. Zij is dus ook kok in De Kastelein 
 

Wij bedanken Benny en Nicole dat ze wilden  
meewerken met ons en dat we ze mochten  

interviewen voor onze schoolkrant. Verder  
wensen we ze nog veel succes met ‘De Kastelein’. 

 
 

E.S       N.L         K.H 

 

 
 

We voetballen al een jaar bij Bocholt v.v. Wij vinden het er heel leuk. 
Luc Maesen is onze trainer. Daarom interviewen we hem, ook omdat we hem graag wat 

beter willen leren kennen. 
 
Trainer Luc geeft al 17 jaar training, niet alleen bij Bocholt v.v. Hij was ook bij Reppel 

actief. Toen hij begon te voetballen wist hij al dat hij later trainer ging worden.  
Luc vindt het leuk om training te geven, het is zijn passie. Hij heeft zelf 16 jaar 

gevoetbald bij Bocholt v.v. Wat hij minder leuk vindt aan training geven is wanneer de 
spelers of speelsters niet luisteren (maar dat gebeurt niet vaak). Luc heeft vroeger de 
topspeler Dimitri De Condé getraind. Hij was toen tweede trainer bij de beloften. 

Vroeger mocht je pas vanaf 8 jaar beginnen met voetballen. 
Luc moest dus ook wachten tot hij acht was.  

Daarvoor kwamen ze met allemaal vrienden samen  
om te voetballen. Nu mag je al vanaf 5 jaar voetballen. 
Wij bedanken Luc voor dit interview en  

hopen nog veel van hem te leren. 
 

D.C.  S.C.  F.V. 

 



 
 
 
 

Turnclub Opglabbeek 
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Wij zijn heel erg geïnteresseerd in turnen. 

Dus gingen wij naar de turnclub Turn-Op in Opglabbeek en daar vonden wij 
trainster Annelies.  

 

Ze is 24 jaar en geeft al 1 jaar turnles bij Turn-Op Opglabbeek. Je moet geen 
cursus volgen om turnles te geven. Annelies heeft vroeger zelf geturnd, dus ze 

kent er wel wat van. 
Ze geeft 5 keer per week les, dat is zo’n 9 uur per week. Soms moet ze ook wel 

andere juffen vervangen. Ze geeft les aan de acro, tumbling, basis en de 
recrea. 

Wanneer iemand zich kwetst tijdens de training of op een wedstrijd dan moet je 
niet in paniek schieten, zegt Annelies. Wanneer bvb. een enkel gezwollen is dan 

moet je ijs leggen en wanneer iemand bloedt dan moet je een pleister plakken. 
 

Ook doet ze mee aan wedstrijden met de acro, 
ongeveer 15 keer per jaar. 

Buiten turnen is ze kine in het bijzonder onderwijs 
en als hobby doet ze ook nog aan dansen. 

Ze had dus vroeger ook zelf geturnd en deed ook 

mee aan wedstrijden met verschillende groepen. 
Ze won toen verschillende medailles. 

We wensen Annelies nog veel plezier met haar 
trainingen en veel succes tijdens de wedstrijden. 

 
L.B  N.P  D.B 
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Bij de (mode)ontwerpster 
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Wij zijn op bezoek geweest bij Katrien Hertogs. 
Ze is een ontwerpster van vooral kleding. 

Wij hebben zelf veel interesse in mode. 

Daarom vonden we het een leuk idee 
om even bij haar langs te gaan in Bree. 

 
Ze heeft haar winkel ondertussen al 4 jaar. 

Vroeger knutselde ze veel met stofjes en  
daarmee maakte ze barbiekleedjes. 

Vooral creatief zijn en gek doen vindt ze fijn. 
 

Hoe ze op de naam van de winkel komt ‘Made  
by Katrien Hertogs’? Dat is een Engels woord  

voor ‘Gemaakt door Katrien Hertogs’. 
 

In de zomer gebruikt ze meestal dunne stofjes, in de winter werkt ze vooral aan 
lederen jasjes. Leder is ook haar favoriete grondstof. 

Het meest wat ze doet is kleren herstellen en ook broeken korter maken.  

 
Zelf draagt ze het liefst losse kleren omdat ze er goed in kan bewegen en er gek 

in kan doen. 
 

In het weekend draagt ze chiquere kleren. De mooiste kleuren vindt ze kaki 
groen, bruin en goud.  

 
Ze heeft zich ooit al eens pijn gedaan aan haar naaimachine. Ze sneed immers  

een stukje van haar vinger.  
 

We wensen Katrien nog veel succes met haar atelier. 
 

A.A. L.D.S. 
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